
Sinterklaasavond
Zaterdag 1 december 2007
Sadinoweg 149, buurthuis de Hofstee

Ik breng mijn lekkere eten mee

Wat een regen! Ik ben kletsnat Oude vrienden

Wat zal ik nemen? Allemaal lekkere gerechten

Daar wordt aan de deur geknopt, wie zou dat zijn? Hij komt! Sintklaas die goede heer!!!!!!!!!



Ik kom van Sint Nicolaas, al ben ik zwart als roet Ben je wel zoet geweest?

Goed luisteren naar het boek van Sinterklaas Jullie hebben dit jaar goed je best gedaan!

Moeten alle inwoners van Delft een keer bij je gaan
dumpling proeven?

Hij is voor groot en klein

Wees dan maar niet bevreesd, Ik heb iets voor jou! Voor het lieve zoet kind



Hop hop hop, die beste Sinterklaas, die brengen ons veel speculaas!

Dag Sinterklaasje daahag daahag
Daahag daahag Zwarte Piet

Dag Sinterklaasje daahag daahag
Luister naar ons afscheidslied


